
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 14  21 juli 2024        17de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 21 juli  Voorganger: dhr. B. van Brug 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 28 juli  Voorganger: ds. G. van den Dool 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 4 augustus Voorganger: 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 7 juli in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
fam. Zwanenburg 
De bloemen van zondag 14 juli in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Nelleke en Jeroen Berlemon 
 
Verjaardagen/Jubilea: 
 
Woensdag 24 juli  dhr. K. Woudstra Idzardaweg 33, 8476 EN Ter Idzard 
Zondag 4 augustus  mevr. J. Vermeulen-Wijnia  Grote Kamp 2,  

8474 AC Oldeholtpade 
 
Bedankt: 
 
Op 30 juni werd ik verrast met een heel mooi 
boeket voor mijn verjaardag van de 
gemeente Ter Holten. Mede namens mijn vrouw 
hartelijk dank hiervoor. 
 
Geert Kroes  
 
 
 
 



VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT 
 
 

VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT 
 
In lief en leed zijn we in de gemeente aan elkaar gegeven en 
weten we ons met elkaar verbonden. Met en voor mevr. Imkje 
Koen – Los zijn we blij en dankbaar dat zij, na een lange periode 
van revalidatie in De Linde, weer naar huis mocht. 
Zorgen zijn er om mevr. Antje Prakken-Schaap, nu zij voor 
onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis moest. We 
denken ook aan haar man Jan. 
 

Op zondag 28 juli mag ik weer bij u en jullie voorgaan, in de naar de heilige Nicolaas 
vernoemde kerk te Nijeholtpade. Op het rooster staat dan als evangelielezing Marcus 
6:45-52. De discipelen zitten in het schip en roeien naar de overkant, maar het is 
nacht, de wind is tegen en ze komen niet verder. Met al hun getob hebben ze geen 
zicht op de Heer, maar Hij ziet hen wel en de diepte van de zee zal Hem niet 
tegenhouden om bij hen te zijn. Hij is machtiger dan de tegenwind, het schip (al heel 
vroeg beeld van de kerk) bereikt de overkant en zo gaat het Verhaal  toch weer 
verder. De brieflezing is Efeziërs 3: 14-21, waar Paulus de breedte en lengte en 
hoogte en diepte van de liefde van Christus bezingt en ons ervan verzekert dat God 
bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Voor zulke 
woorden en verhalen komen we naar de kerk, om weer te weten dat we worden 
gezien en zo bemoedigd weer verder kunnen! 
 
Een hartelijke groet aan u, aan jou, 
ds. Gerrit van den Dool 
e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
telefoon: 06 20369072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst van de dag 
 

Rustdag 
 

Vind jij de zondag een fijne dag? Waarom wel, waarom niet? 
 

 
Exodus 31: 12 -17 
 

God rustte niet op de zevende dag omdat Hij moe was van zijn scheppingswerk… 
Nee, Hij nam een hele dag de tijd om te genieten van al dat moois dat Hij gemaakt 
had. Wij mogen op de zondag ook genieten van rust. Dingen die doordeweeks 
gedaan moeten worden, hoeven even niet op zondag. Je mag dingen doen waar je 
van geniet. Die je rust en plezier geven. Wat je oplaadt en waardoor je je ontspant. 
 We gaan vandaag naar de kerk om het Woord van God te horen en meer over Hem 
te leren. God wil jou ontmoeten en tot je spreken. Je laat Hem toch niet tegen jouw 
lege plekje in de kerk spreken? De joden vieren de sabbat, dat is de zaterdag.  
Wij christenen houden de rustdag op zondag. Dat is de opstandingsdag van de 
Heere Jezus. Deze belangrijke gebeurtenis- een feest- vieren we wekelijks.  
Maar de woorden van het vierde gebod over de sabbat zijn dus ook van toepassing 
op onze zondag. 
 
Geschreven door : Jorine van Dijke, Zwitserland 
Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.  
 
Tsjerkepaad 
 
Dit jaar is voor de stichting Tsjerkepaad een jubileumjaar. Twintig jaar geleden deden 
in Súdwest-Fryslân 25 kerken mee aan de eerste openstelling. Sindsdien is het 
aantal deelnemende kerken in onze provincie vertienvoudigd. Ieder jaar doen 
gemiddeld 250 kerken mee aan de openstelling, met meer dan 50.000 bezoekers en 
honderden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. 
Het thema dit jaar is Rondjes om de kerken. Op 31 mei werd een boek 
gepresenteerd van wandeljournalist Fokko Bosker dat hij in opdracht van 
Tsjerkepaad heeft gemaakt. Daarin zijn 26 wandel- en fietsroutes rondom kerken in 
Noordwest- en Noordoost-Fryslân opgenomen. 
Als gemeente Ter Holten doen wij ook mee met de openstelling in het kader van 
Tsjerkepaad. Onze kerken in Oldeholtpade en Nijeholtpade zullen op de data 6 juli, 
20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 31 augustus en 14 september geopend zijn. 
Op de eerste zaterdag 6 juli was er in Oldeholtpade een enthousiaste bezoeker. Hij 
vroeg of hij het orgel mocht bespelen. Uiteraard mocht dat. Vervolgens heeft hij de 
hele middag de bezoekers ontvangen met orgelspel. 
En op zaterdag 17 augustus verleent organist Arnold Wiegersma 
(www.arnoldwiegersma.nl) uit Drachten zijn medewerking. Hij zal in beide kerken een 
uur spelen. Om 14.00 in Oldeholtpade en om 15.00 uur in Nijeholtpade. 
Arnold is een organist van 24 jaar en speelt al jaren orgel. Hij geeft ook regelmatig 
concerten. Hij heeft gevraagd of hij met Tsjerkepaad bij ons op het orgel mag spelen. 
Hij wil zo zijn passie voor muziek delen met een breder publiek en zo bijdragen aan 
de sfeer van Tsjerkepaad. Laat u verrassen en kom luisteren in Oldeholtpade en/of 
Nijeholtpade op 17 augustus. 



Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 0561-689234 (Tieneke Bosman) 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag  1 augustus 
 
 
 

                               Avondgebed 
 

U,voor het licht ten einde gaat 
U roepen wij, o Schepper,aan, 

dat Gij uw barmhartigheid 
voor ons een gids en wachter zijt. Amen. 

 
Geef dat als ons de slaap omhult, 
De droom van U ons hart vervult, 

opdat het, als de dag verrijst, 
in dankbaarheid uw glorie prijst. Amen. 

 
Maak ons bestaan gezond en goed 

en geef ons innerlijke gloed, 
houd met uw helder licht de wacht 

in ’t grauwe duister van de nacht. Amen. 
 

Getrouwe Vader, zie ons aan, 
wees, Zoon van God, met ons begaan, 

vertroost ons, Geest; in deze tijd, 
gij die regeert in eeuwigheid. Amen. 

 
 
                                                   Overgenomen uit de elisabeth bode april 2024 
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